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Beste Para-Commando’s 
Beste Sympathisanten, 
 
 
In mijn woordje van de voorzitter, verschenen in ons tijdschrift van Januari 2021, vreesde 
ik voor een derde Coronagolf wat jammerlijk een werkelijkheid is geworden. Hierdoor is 
de plechtigheid op zaterdag 8 mei “ dag van de bevrijding WO II “ in mineur doorgaan. In 
aanwezigheid van de Burgemeester van Oostende Mr. Tommelein Bart, Schepen van 
ceremonies Mej. Bati Hena hebben wij met een kleine delegatie van onze club, bloemen 
neergelegd en de nodige eer bewezen. Deze gebeurtenis is dus niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. 
Onze buitenactiviteit “In The Spirit of Operation RED BEAN – Kolwezi 1978 “, een 
natuurwandeling uitgestippeld door onze secretaris Jan, in de omgeving van de abdij van 
Zevenkerke, was een groot succes. Onder de druilende regen hebben wij met zijn allen 
een bijzondere dag beleefd.  
Momenteel zijn wij halfweg juli 2021 wanneer ik deze tekst, die jullie momenteel lezen, 
neerschrijf. Gelet op de lossere Coronamaatregelen, het vakantiegevoel en het 
onverantwoordelijk gedrag van vele burgers zien wij weer een toename van 
besmettingen. Ik vrees terug voor een vierde golf!! 
Hij zal misschien niet zo hevig zijn als de derde golf door de vele inentingen en de 
mindere ziekenhuisopnamen maar het is toch bang afwachten hoe er op de verschillende 
varianten zal gereageerd worden. 
Ik hoop dat ik deze maal te pessimistisch ben en het maar een tijdelijk klein opstootje is.  
Wanneer jullie deze uitgave zullen ontvangen zal het reeds halfweg augustus zijn en zal 
een betere inschatting kunnen gemaakt worden. 
Het bestuur hoopt dat door de momentele evolutie onze komende planning niet zal 
onderuit gehaald worden. 
Zoals ik reeds in onze flyer heb meegedeeld, en ik wil hier niet in herhaling vallen met 
het opsommen van de redens, kunnen wij onze bar nog niet openen. Van zodra dit 
mogelijk is zullen wij dat met toeters en bellen bekend maken.  
 
Wel verheugt het ons bekend te maken dat onze sympathisant, Didier Borny, zich van 
onze boetiek zal aantrekken. 
Al geruime tijd is deze tak van onze vereniging in mineur uitgevoerd maar daar komt nu in 
de nabije toekomst verandering in. We geven Didier nog even de ruimte om zich in te 
werken maar lang zal dat niet nodig zijn. 
Didier is de bedenker van onze wedstrijd die het mogelijk maakt om een zilveren ring met 
het regiment-teken, te winnen. Deze ring is het persoonlijk bezit van Didier die hem 
gratis zal schenken aan de winnaar. Zie verder in dit tijdschrift. 
Onlangs hebben wij een hoeveelheid militaire kledij en kentekens mogen in ontvangst 
nemen. Zeer interessante artikels voor verzamelaars en leden onder ons die deelnemen 
aan buitenactiviteiten. 
Deze artikels zullen eerdaags te koop aangeboden worden aan weggeefprijs. Door Corona 
zal dit gebeuren Online waarvoor Didier zal instaan. 
 
Verder wens ik iedereen een goede gezondheid toe. 
Laat jullie vaccineren, stel jullie verdekt op tegen Corona en hou onze spirit hoog. 
 
De Voorzitter  Danny Lams 
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Natuurwandeling  Zevenkerken “ In the Spirit of the Operation Red bean “ zaterdag 22 mei 2021. 
 

In de spirit van de humanitaire paracommando reddingsoperatie ‘Operation Red Bean – Remember Kolwezi 
1978’  kwamen we samen aan de Abdij van Zevenkerken of de Sint – Andriesabdij (Sint – Andries) om samen 
een natuurwandeling te maken in corona tijden als eerbetoon aan de slachtoffers van het Kolwezi bloedbad 
destijds in Zaïre (provincie Shaba) 20 mei 1978. Maar welk verband bestaat er tussen Defensie en de abdij hoor 
ik jullie al luidop denken ? Hier wat nuttige info. 
 
De Abdij van Zevenkerken (historische achtergrond). 
Reeds tijdens de eerste wereldoorlog had de Duitse bezetter de voordelen van de rustige abdij ontdekt en  
Werd er vanaf 1915 een kriegslazaret of militair ziekenhuis in ondergebracht. Na de bevrijding in 1918 werd  
België geteisterd door de Spaanse griep en gebruikte het leger de abdij om er de besmette militairen in onder  
te brengen. 
In 1940 breekt de tweede wereldoorlog uit en wordt de abdij tijdens de 18 daagse veltocht van het Belgische 
leger een hulphospitaal (HMH n°33) met een capaciteit van 500 bedden. Op 10 mei 1940 wordt het hospitaal 
operationeel onder bevel van Kapitein TOUSSAINT en beschikt over een mobiele radiologische inrichting en 
ontsmettingsgroep. Met de terugtrekking van het Belgische leger steeg het aantal te verzorgen gewonden tot 
ongeveer 900. Alle lokalen werden als verpleegzaal ingericht. Chirurgen opereerden dag en nacht op 10 
operatietafels. De vele geamputeerde ledematen werden snel in de kloostertuin begraven. Na een pijnlijke 
doodstrijd bezweken vele slachtoffers aan koudvuur en werd hun kledij verbrand. Tussen 24 en 27 mei waren  
de Duitsers zo dicht genaderd dat het personeel de abdij verliet en het medisch materieel meenam naar 
andere  hospitalen. 
Kapt. TOUSSAIN bleef met honderden gewonden achter in zijn hospitaal en verkreeg via Eerwaarde Dom (Abt) 
Theodore Neve dat de kloosterzusters uit Loppem in de abdij tewerkgesteld werden. Deze zusters  konden 
terugvallen op hun ervaring uit de missies en waren samen met de vrouwen uit Sint – Andries een niet te 
onderschatten hulp voor de achtergebleven slachtoffers. 
Tijdens de 18-daagse veldtocht stierven er in de abdij 72 Belgische gewonden en enkele Duitsers. Na de 
capitulatie nam het Rode Kruis het HMH n° 33 over en noemde het “ Medisch Heelkundig centrum Zevenkerken 
”. 
 
Het Militair Kerkhof (HMH  -  Zevenkerken). 
De dode militairen werden noodgedwongen met een eenvoudige uitvaart begraven in het bos. Velen van hen 
zullen later ontgraven worden op vraag van familie om in eigen dorp/stad een definitieve rustplaats te vinden. 
Het kleine militaire kerkhofje ligt wat verborgen in het bos naast het voetbalplein aan de oude privéschool op 
een afgeschermd abdijterrein met een bord ‘Verboden Toegang’. in 2 rijen liggen de stoffelijke resten van 26 
Belgische militairen.  
De doodstrijd van hen was individueel : kort of lang, pijnlijk of zacht, een kogel, een granaatscherf, een 
luchtaanval, een artilleriebeschieting was voldoende. 
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Belgische Regiment vaandels en emblemen te Zevenkerken. 
 

Een embleem of standaard is niet zomaar een stuk stof, het is een kenteken van verbondenheid. Het was 
vroeger een middel om op het slagveld gegroepeerd te blijven en de beweging van de troepen te volgen. Het 
veroveren van een vijandelijk embleem betekende meestal een overwinning. Velen hebben er hun leven voor 
gegeven. Het belang van een embleem manifesteert zich nu nog bij een overgave van het leger ; de 
overwinnaar eist alle emblemen op waarbij de verliezer zoveel mogelijk in het werk stelt zijn emblemen niet 
in handen van de vijand te laten vallen door ze te verbergen of te vernietigen. Dit was ook zo hier in 1940. 
 

Gedurende de terugtocht van het Belgische Leger waren er reeds emblemen vernietigd of verborgen. Op 27 
mei in de namiddag werd aan de teruggetrokken Belgische eenheden, samengeperst in West – Vlaanderen, 
het bevel gegeven om hun emblemen in te leveren bij het militair hoofdkwartier op het Kasteel van 
Wijnendaele te Torhout ). Door de legertop werd beslist dat geen enkel regimentsvaandel of embleem in 
handen van de vijand mocht vallen. Kolonel Dujardin kreeg van het hoofdkwartier de opdracht de 
verzamelde emblemen naar Groot – Brittannië over te brengen, doch men miste de laatste vertrekkende 
boot in Oostende. 
 

Voordien had met aanvraag gedaan de emblemen in het Bisdom van Brugge te verbergen, doch zonder 
resultaat. Er werd uitgeweken naar de abdij van Zevenkerken. Kapitein SBH Guilmot ging naar de abdij en 
vroeg in naam van de Koning Leopold III aan de abt DOM Neve de mogelijkheid om de vaandels in de abdij te 
bewaren. De abt aanvaarde dit aanbod en het was voor de abdij een grote eer de eervolle emblemen te 
mogen ontvangen. 
 
Met 4 nachtelijke geheime ritten in het persoonlijk voertuig van Kapitein DECKERS werden 37 emblemen  
overgebracht naar de abdij. Dit waren de vaandels van volgende eenheden: 1°,2°,3°,4°,12°,22°, 24°,25° 
Linie ; 2°, 3°Carabiniers wielrijders ; 2°Gidsen ; 1°,2°,3°,4° Lansiers ; 17° Artillerie, Rijdende Artillerie 1°, 
2°; Grondverdediging Luchtvaartuigen ; 2°, 3°, 13°, 17° Genie ; Bataljon wielrijdersgenie ; 
Spoorwegbataljon Transmissieregiment ; 1° Luchtvaartregiment en de Rijkswacht. 
 
Deze vaandels en emblemen werden van 1940 tot 1944 verborgen in de abdij. Het was via korporaal Roger 
Ryssen uit Veurne dat kolonel DUJARDIN met de emblemen en de vaandels in de abdij terechtkwamen. De 
monniken van de abdij verborgen de 37 vaandels van de Belgische regimenten. Ze werden verstopt in een 
tussenzoldertje. Twee paters (De Meeus en Yves) metselden de schuilplaats dicht waarbij enkel zij en de 
abt op de hoogte waren van de schuilplaats. Beide paters kregen zwijgplicht van de abt. Gelukkig hebben 
de Duitsers nooit deze geheime schuilplaats gevonden. De schuilplaats kwam bijna aan het licht toen 
werkmannen in opdracht van de Duitsers waterleidingbuizen voor de centrale verwarming moesten 
doortrekken door de muren van het tussenzoldertje.  
 
Het lot van de monniken en de abt heeft toen aan een zijden draadje gehangen. Had de vijand toen de 
vaandels ontdekt waren de monniken wellicht afgevoerd en om het leven gebracht. Niettegenstaande de 
geallieerden op de hoogte waren van het Duitse opzoekingwerk aangaande de brandstof voor de V2 raketten 
in de abdij, gelooft men dat de abdij nooit gebombardeerd werd door de aanwezigheid van de verborgen 
emblemen. Er waren nog 8 emblemen te laat achtergebleven in het hoofdkwartier en 2 konden er nog  in 
allerijl verbrand worden. De overige 6 emblemen werden (heimelijk) per auto naar Oostende gebracht om 
verborgen te worden bij kanunnik DESMET. Doch de Duitse drukke bezetting maakte dit onmogelijk. Na een 
poging om de emblemen in Westende te verstoppen reed men door naar Middelkerke waar ze met de 
toestemming van de pastoor achter de biechtstoel verborgen werden.  
Eens terug van Middelkerke waren er in het HK nog 10 emblemen binnengebracht. Deze emblemen werden 
op bevel van Generaal MICHIELS op 28 mei (na de capitulatie) in het veld naast het kasteel verbrand. De 
Duitser, bezetters hebben dit nooit gemerkt. De geschiedenis leert ons dat er in totaal 37 emblemen 
vernietigd werden. 37 werden verstopt in de St-Andriesabdij -  Zevenkerken en 6 in de kerk van 
Middelkerke, 3 werden begraven te Mariakerke. 21 emblemen werden verborgen in het Koninklijk Museum 
van het leger te Brussel. 21 emblemen werden gered door particulieren. Slechts 1 vaandel (2° Karabiniers) 
zal buitgemaakt worden door de vijand. 
 
Respect. 
 
Uit respect en eerbetoon voor deze vaderlandslievende daad van de Abt en de Abdijgemeenschap werd door 
de Minister van Defensie, kolonel De Greef, uit naam van de koning, een Embleem van het Belgische Leger 
“Rijksvaandel” overhandigd op 8 september 1952 aan de abdij. Zie foto ↑Het Rijksvaandel van 
Zevenkerken, van hetzelfde type als de verborgen emblemen, komt jaarlijks in september buiten bij de 
herdenkingsplechtigheid van de bevrijding van de abdij in aanwezigheid van vele vaderlandslievende 
verenigingen en de paters (of monniken) van Zevenkerken. 
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In tegenstelling tot onze jaarlijkse herdenkingsevenement “ Operation Red Bean  - Remember Kolwezi 1978 
“ in het verleden waren de weersgoden ons niet zo gunstig gezind doch dit kon de opkomst niet deren. 
In gedachten de opgedane kennis aangaande de link tussen de Abdij van Zevenkerken en het soldatenleven 
konden we toch genieten van deze wandeling. Op de volgende pagina enkele sfeerbeelden van het 
deelnemersveld tijdens de sportieve happening.  
Hopelijk kunnen we volgend jaar terug op een normale wijze onze Kolwezi slachtoffers herdenken tijdens 
onze 10 editie van de herdenkingsmars. 
Een digitaal certificaat (zie verder) werd ontworpen waarbij de deelnemers deze later konden downloaden. 
 
 

WHO DARES WINS – UNITED WE CONQUER – NEVER SURRENDER 
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Een partizane ? Een vriendin ? Een liefhebbende echtgenote ? 
Zeker is dat je deze dame liefst niet aan de overzijde tegenkwam                   ….. 
 
Herken je ze  ???? Neen, draai dan de pagina om en bekijk het behaalde resultaat ! 
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Bedankt Valère voor het delen van deze 
foto’s ! 

 
 
 
 
 
 

LOL , ………… , bijna vergeten in deze dolgedraaide tijden 
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Herinner je deze nog ? 
 
Ergens uit een stapel vergeelde paperassen, tactisch verscholen tussen historische 
waardevolle documenten, foto’s en originele pentekeningen waar menig verzamelende 
oud – paracommando op jaloers zou zijn diepte Freddy Verhulst, onze vaandeldrager, 
(beter ons allen gekend als ‘grote Fred’) voor ons enkele velletjes pure nostalgie op.  
Anno … waarschijnlijk aanlokkelijk en verleidend, maar de consument weze en was 
gewaarschuwd, fair trade zonder compromissen ! 
Bedankt Freddy voor het spontaan delen en ter beschikking stellen van deze “ ohh wat is 
reclame toch zo verleidelijk ….. “ De kritische lezer zal kunnen beamen dat de toen indertijd 
‘astronomische bedragen van solde en toelagen voor menig kandidaat een drempel iets 
gemakkelijker deed overschrijden wanneer het verschil werd gemaakt met de garantie op 
factuur in de brievenbus belandende militieoproep en “ den dop, wachttijd incluis zonder 
centen “. Gelukkig was er nog in de verste verte géén sprake van een euroconvector ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier kan ook uw 
advertentie nog 
worden 
bijgeplaatst… 
Interesse … neem 
contact op met 
iemand van het 
bestuur! 
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Wat een ellenlange weg tot het summum bonum 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                    
 

 Bron : Freddy Verhulst 
                                                                                                                                   Teksteditie : Luc Geerolf 
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 Raphaël De Kesel ◦ 21/01/1930 
                              † 14/04/2021 
 
  
 
 
 
 
 

                                             
                                                  
 
 
 

     Franky Opstaele 
◦ 22/07/1962 
† 29/06/2021 
Sponsor van onze vriendenkring 

 
 
 
 
 

  

Soft landings ! 
 
 
 
 
 
Het bestuur en de leden van ANPCV Oostende, Kust en Hinterland betreuren het verlies 
van André Desmet, van Freddy De Graeve en van Willy Willems 
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Uit de website van de krant Het Nieuwsblad van 23/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raymond Holvoet (links) met een portret van zijn gesneuvelde nonkel, naast zijn broer 
Albert en, uiterst rechts, briefschrijver Koen Simoens. 

U vraagt, wij draaien. Hier leest u de verhalen die u ons zelf aanreikt.  

De vraag van de dag:  
Kunnen jullie de familie vinden van de vergeten oorlogsheld Raymond-André Holvoet? 

Betreft: het vergeten verhaal van Raymond-André Holvoet.  

Op 10.04.1945 werd hij door de Duitsers gefusilleerd te Zwolle. Is het mogelijk om over 
deze persoon een artikel te schrijven, want sinds 1945 heb ik daar niets over gehoord of 
gelezen. Zijn origineel aandenken zou ik aan een van zijn verwanten willen schenken. 

Geboortekaartjes. Belastingaangiftes. De belangrijkste zaken des levens komen nog per 
post. Zo ook de brief van mijnheer Koen Simoens uit Marke, en bijhorend doodsprentje. 
Niet van zijn vorig jaar overleden zus Lutgart – de radiocoryfee – maar van Raymond-
André Holvoet, in 1945 gesneuveld soldaat. 

“Ik weet nog dat ik in Kortrijk naar zijn gedenkmis ben gegaan, dat doodsprentje 
moet toen bij mij zijn beland”, zegt mijnheer Simoens (90) aan de telefoon. Zijn 
gehoor is wat achteruitgegaan, maar z’n stem veert op als het over z’n oude 
schoolgenoot gaat. “Ik was ongeveer dertien en Raymond wat ouder. Na mijn tijd in 
het college heb ik hem nog één keer teruggezien in Kortrijk, in soldatenuniform, op 
bezoek bij zijn ouders. Daarna is hij van het toneel verdwenen. Ik weet dat hij in 1945 
gefusilleerd is in Nederland. Ondertussen zoek ik al jaren naar nog levende familie. Ik 
zou hen dat doodsprentje willen schenken.” En enkele levendige herinneringen en 
anekdotes erbij, dat hoor je zo. “Zou jullie dagblad mij daarbij kunnen helpen ?” 
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Parachutepionier 

Wat we in online bronnen en andere uitgaven alvast terugvinden, is het stoutmoedige 
oorlogscurriculum van Raymond-André Holvoet. Al in 1941 verdeler van een verzetsblad met 
als motto “België voor alles”. Als jongvolwassene het land ontvlucht toen bleek dat de Duitse 
gestapo dat blad op het spoor was. Via Frankrijk en Spanje in Groot-Brittannië beland, waar 
de Special Air Service-troepen (S.A.S. Troops) een nieuw voorbeeld van verzet vormden. 

Als ware pioniers vormden Holvoet en collega-Kortrijkzaan Roger Carrette een eerste 
Belgische regiment van die luchttroepen die achter de Duitse linies werden gedropt. Een 
eerste keer landden leden van het First Belgian Parachute Squadron in 1943 in bezet 
Wallonië. In oktober ‘44 volgde het pièce de résistance voor Holvoet, na de voor de 
geallieerden mislukte slag bij Arnhem. Het was Holvoets taak om geallieerden naar het al 
bevrijde deel van Nederland te loodsen. Dat zou met honderden soldaten gelukt zijn, maar 
eind oktober klisten de Duitsers de Kortrijkse korporaal, verschanst in een hoeve. Op 10 april 
1945 fusilleerden SS’ers de dan 21-jarige Holvoet in Hattem bij Zwolle, op zo’n 200 kilometer 
van de Belgische grens. En vooral: op geen week van de bevrijding van noord-Nederland. 

In 1950 kreeg Holvoet van Nederland postuum de Bronzen Leeuw-dapperheidsonderscheiding. 
In België bleef het lang stil rond de oorlogsheld, wat kan verklaren waarom mijnheer Simoens 
lang niks hoorde over zijn gewezen stadsgenoot. Maar kijk: in 1990 werd dan toch een 
herdenkingscomité voor de Kortrijkse SAS-parachutisten opgericht. Met als voorzitter ene 
Raymond Holvoet, een naam die ook op het doodsprentje voorkomt. Zou het? 

- “Hallo, mijnheer Holvoet?” 

Já, schalt de stem aan de andere kant van de lijn. “Ik ben familie van Raymond-André 
Holvoet. Ik ben naar hem vernoemd, mijn vader was zijn broer. Dat iemand dat verhaal in 
leven wil houden, zegt u? Het is een wreed verhaal, van een idealist. Nu ik gepensioneerd 
ben, ben ik er nog meer mee bezig. Als lid van de eerste Belgische special forces tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd hij altijd geparachuteerd in bezet gebied, door de vijand 
omringd. Ik was zelf paracommando, en ging ook al kijken naar de hoeve waar nonkel 
Raymond destijds verstopt zat.” 

“Naar verluidt is hij verraden door een vrouw uit de buurt die met een SS’er vrijde, en wist 
dat er ook een joods meisje in de kelder zat. Dat meisje draaide aan de generator die stroom 
opwekte voor het radiotoestel waarmee mijn oom aan het seinen was, toen de Duitsers 
binnen vielen. Het papier met de codes dat hij gebruikte, heeft hij ingeslikt. Terwijl de 
Duitsers hem wegvoerden, probeerde hij te vluchten en werd hij in z’n dij geschoten. Ze 
moeten hem in de drie verschillende gevangenissen waar hij belandde nog lang gemarteld 
hebben voor ze hem in april bij valavond executeerden. Toen m’n vader na de bevrijding op 
zoek ging naar z’n broer, vond hij een lichaam zonder tanden terug. Maar we weten zeker dat 
ons familielid nooit een woord gelost heeft. Gewoonlijk gooiden Duitsers lichamen in de 
rivier. Dat van m’n oom is gelukkig blijven steken in wat riet, anders was hij verdwenen in de 
Noordzee.” 

In 1947 werd Raymond-André Holvoet alsnog begraven in zijn geboortestad Kortrijk, waar 
mijnheer Simoens hem zo’n 75 jaar na hun laatste ontmoeting een groet kan brengen op het 
Sint-Janskerkhof. En dat doodsprentje? “Dat ken ik, ja,” zegt neef Holvoet. “Ik weet dat het 
ook al in Canada en Argentinië belandde, dankzij geëmigreerde Belgen en verzamelaars. Ik heb 
het thuis ook ergens liggen. Maar ik zal héél blij zijn om die mijnheer Simoens te ontmoeten, 
en naar zijn herinneringen over mijn oom te luisteren. Gaat de krant dat regelen ?  
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Ja hoor : nog geen week later is het zover, en ontmoet lezer Simoens veteraan Holvoet, 
in het gezelschap van diens broer Albert, ook op het doodsprentje vermeld. Er is een 
overhandiging van het kleinood en een overlevering van verhalen. Ook een portret van de 
voormalige parachutist wordt opgedist. Raymond-André Holvoet blijft leven in 
herinneringen. 

Helemaal onvergetelijk wordt het als een plechtigheid te zijner nagedachtenis plaatsvindt op de Sint-
Jansbegraafplaats. De neef van de oorlogsheld neemt plaats voor een gedenkmuur met daarop de naam van 
Holvoet en nog drie andere Belgische SAS- parachutisten. 
 

At your service, Raymond Holvoet en Koen Simoens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt Raymond voor het ons doorsturen en delen van dit artikel ! 
                                                           Bron: Het Nieuwsblad ~ Raymond Holvoet 
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Viering 21 juli 2021 in tijden van Corona…  
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Najaarsoefening 2021 in de Ardennen: 1-2-3 oktober 

 
Beste Para – Commando’s en Sympathisanten van de ANPCV Oostende – Kust en 
Hinterland.  
Wij verzamelen terug onze troepen tot deelname aan de najaarsoefening 2021. 
Een allround/kaartleesoefening met een paracommando tintje voor alle leeftijden. 
 
Wanneer: We komen samen in ons basiskamp Le Noirbroka op vrijdag 1 oktober om 
1830h (briefing om 1930h) en dit tot zondag 3 oktober (1400h). 
Voor wie: Voor alle EFF leden en Sympathisanten van de ANPCV Oostende – Kust en 
Hinterland. 
Waar: RV aan het kasteel Le Noirbroka (Gîte n°1), Rue du Millienaire 1, 6941 Villers –
Saint- Gertrude (Durbuy). 
Wat: We verblijven in een gîte met basic accommodatie voor 18 personen. 
Inrichting: Woonkamer, eetkamer, ingerichte keuken, slaapkamers met eenpersoons  
en stapelbedden, 2 wc’s, 2 douches, 1 badkamer/zitbad, picknick tafels op terras. Er is 
geen TV of wifi (wifi enkel in de receptie van het kasteel). 
Prijs: Ieder deelnemer betaald 50,00 euro, te storten vóór zondag 12 september op de 
clubrekening : BE78000149340186 met vermelding: NJROEF 2021 + volledige naam. 
Inschrijven kan via de SEC vanaf woensdag 1 september. Dit is de prijs bij een volboeking 
van de gîte. Bij een niet volboeking wordt de prijs gecumuleerd: (vb.) 15 pers.= 59 euro ; 
12 pers.= 69 euro. Iedere deelnemer dient zichzelf individueel in te schrijven. 
Inbegrepen in de prijs: Huur van de gîte + alle maaltijden (vrijdag avond zorgt ieder voor 
zijn eigen avondmaal). 
Zat: Ontbijt met koffie/thee/fruitsap, 3 x beleg,confituur,bruin/wit brood + lunchpakket 
voor op terrein (deelnemer maakt zelf zijn lunchpakket). 
Zat: Avond, BBQ met 3 x vlees (worst/brochette/kip), groenten, aardappel in de schil en 
sausen. Wij zorgen voor het BBQ vuur, jullie bereiden zelf jullie vlees (BBQ). 
Zon: Ontbijt (idem als zaterdag). 
Wij zorgen voor een clubbar, dranken zijn  zelf te betalen. 
Transport: Eigen middelen voorzien. 
Zelf meebrengen: Slaapzak, veldkledij (geen mil. full camouflage toegelaten = ANPCV 
oefening), bottines, regenkledij, baret, rugzakje, schrijfgerief, kompas, zaklamp, 
cordelette met musketon, zakmesje, drinkbus, eigen mondmasker. 
Oefening  Recce – Logne : Een allround/kaartleesoefening (17 km) getint paracommando, 
met “ Doe en Vraag” oefeningen. Ploegen van 2 tot 3 personen. We nuttigen ons 
middagmaal op het terrein en maken er samen een ganse aangename en sportieve dag 
van. 
Coronaregels : Alle deelnemers moeten coronavrij zijn. 
Snel inschrijven is de boodschap. De gîte mag maar 18 personen onderdak geven.  
Er mogen geen tentjes, campers of mobilhomes geplaatst worden op het terrein. 
Naast het terrein is er een ruime parking voorzien. 
We hopen dat deze nieuwe formule in de smaak zal vallen van de deelnemers. 
  
 

Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland. 
 

 Org. BOSTYN jan (Sec. ANPCV Oostende – Kust en Hinterland) 
Gsm: 0491 255701 – email: janbostyn1958@gmail.com 
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Uittreksel uit het Belgisch Militair Tijdschrift ONZE MACHT van 15 maart 1961 
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Zondag 15 Augustus 2021 – 1°natuurwandeling 
 

Omwille de ons nog steeds niet gunstige en onzekere corona omstandigheden werd beslist 
om ons jaarlijks Korpsmaal van 15 augustus te verplaatsen naar een latere datum. Geef 
toe, met alle maatregelen dewelke huidig en aan veranderingen onderhevig van kracht 
zijn, zou het voor niemand een super feestgevoel zijn. Maar uitstel is géén afstel ! (info 
volgt later).  
In navolging van de reeds 2 voorgaande uitgevoerde wandelingen hebben we dan ook het 
initiatief genomen om op 15 augustus opnieuw onze troepen en familie te verzamelen 
voor een gezellige natuurwandeling : Rooiveld / Kampveld. (genoemd “ kampveldroute “). 
We hopen uiteraard jullie allen te mogen begroeten op deze derde wandelhappening. 
 
Waar:  te Waardamme ( Oostkamp). 
RV punt: Parking – Dorpsplein , Kerkstraat Waardamme 8020.  

Mocht deze parking volzet zijn is er een tweede ruime parking aan het 
gemeentelijk kerkhof te “ adres : De Waarde, Waardamme 8020 “. Dit is +/- 
250m van de startplaats en het parcours kruist deze parking. 
 

Verzameluur deelnemers: 0915h.    ~     Start uur wandeling : 0930h. 
 
Afstand parcours: 10,5 km. (niet toegankelijk voor rolstoel en kinderwagens) 
Bewegwijzering parcours : Achthoek, vermelding : Kampveld. 
Eten en drinken : zelf te voorzien. 
Kledij : Burger of veldkledij met een paracommando tintje ( géén mil. Full Camo ! ) 
            Regenjas (remember Zevenkerken  …) standby in ons rugzakje. 
 

~ Tot binnenkort op de wandeling ~ 
Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 

 
Info: Wandelparcours te vinden op de site van WESTTOER – Wandelingen/ Kampveld – download PDF of GPX. 
Interessante apps voor smartphone : A-GPS Tracker, Komoot, Visorando.           
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Zondag 12 september 2021 – 2°natuurwandeling 
 

ANPCV Oostende – Kust en Hinterland verzamelt zijn troepen en familie voor 
een gezellige natuurwandeling : Wandelroute  WESTHOEK – De Panne. 
 
Waar : De Panne. 
RV punt en startplaats :  Bezoekers – en Natuureducatiecentrum Duinpanne.  
     ( parking ter plaatse). 

Olmendreef 2, 8660 De Panne. 
 
Verzamel uur deelnemers : 0915h.     Start uur wandelroute : 0930h. 
 
Afstand parcours : 10,5 km ( niet toegankelijk voor rolstoel en kinderwagens). 
Bewegwijzering parcours : Achthoek plaatje. 
Eten en drinken : Zelf meebrengen. 
Kledij : Burger of veldkledij met een paracommando tintje ( geen full camouflage). 
Regenkledij is altijd handig J 
We hopen jullie massaal te mogen begroeten op deze club wandeldag in en rond de 
duinen in buur van de “ Schreve” (de grens met Frankrijk). Voor de vrijwilligers is er 
nadien (op eigen initiatief) de mogelijkheid het natuurcentrum – Duinpanne te bezoeken. 
 

Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland. 
Info: WESTTOER site, wandelroute – WESTHOEK , De Panne 
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Drink DE LEKKER BIEREN 
 

Primus – Jupiler – Stella 
 

BVBA BIERHANDEL 
 

Opstaele Franky en zoon 
Brugsesteenweg 47 8450 Bredene (naast Hubo) 

Tel. 059 70 18 94 
Fax. 059 51 56 85 
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Speel mee en win de Silver Regiment Ring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Leden, 
 
Sedert juli 2021 is Didier Borny, sympathisant lid, onze nieuwe boetiek beheerder. Een 
gewaardeerde kracht die onze boetiek reeds achter de schermen een boost gaf en zeker 
boetiekhouder mag genoemd worden in blijvende samenwerking met Danny Lams, onze 
voorzitter.   
Didier heeft indertijd een gedeelte van de stock van de ‘Battle Shop’ te Oostende 
overgekocht toen deze zijn deuren sloot. Uiteraard een ‘Robinson schat’ aan items. 
Didier schenkt gratis en vrijwillig uit deze collectie een massief zilveren Regiment Ring 
aan de club. Echter is het niet de bedoeling dat deze ring zomaar een nieuwe eigenaar 
vindt ……………… 
Het is de bedoeling om via ons clubblad een wedstrijd te introduceren en dit gespreid 
over drie opeenvolgende edities, zijnde editie december 2021, editie april 2022 en editie 
augustus 2022. 
Enkel een ‘Effectief’ ~ ‘Cadet’ ~ ‘Sympathisant’ lid ANPCV Oostende (géén bestuurslid of 
inrichtende van de wedstrijd) kan en mag aan deze wedstrijd deelnemen. 
Er zal bij het verschijnen van de eerder vermelde edities van ons clubblad een object 
uitgekozen worden uit ons “club museum” en in de respectievelijke edities gepubliceerd 
worden. Het item / object zal voordien afgewogen worden tot op de gram in bijzijn van 
een “ commissaris ” en het genoteerde gewicht zal in een verzegelde enveloppe worden 
bewaard. 
Tevens zal het object achter slot en grendel gedurende de volledige periode/ looptijd, 
voorafgaand aan het verschijnen van het volgende editie clubblad te bezichtigen zijn in 
ons clublokaal, uiteraard rekening houdende met een eventuele versoepeling / 
heropening van ons lokaal. Zo zal het gewicht van het object steeds een volle drie 
maanden te schatten vallen op basis van een visuele voorstelling (clublokaal of clubblad). 
 
Wedstrijdreglement : 
De volledige wedstrijd voor het winnen van de ring loopt over de volledige drie edities.  
Eén of meerdere niet inzending(en) tijdens één of meerdere edities sluit de deelnemer 
volledig uit. 
Per verschijning en ontvangst van jullie clubblad kan het gewicht geschat, geraden en 
meegedeeld worden naar aanleiding van het gepubliceerde item.  
Indien het clublokaal opnieuw geopend is kan bovendien het object ook visueel ‘in reality’ 
aanschouwd worden.  
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Het object zal steeds afgedrukt worden in jullie clubblad met 2 duidelijke foto’s en  
een bijgaand antwoordstrookje.  
Het antwoord kan enkel “geldig” doorgeven worden op 3 manieren. 
 
1° Bij een bezoek aan het clublokaal : U vult het antwoordstrookje (aanwezig in het   
     lokaal) volledig in : Naam, Vn, nummer editie, datum, geschat gewicht in gram en  
     deponeert dit in de voorziene editie wedstrijd-bus ! 
2° U stuurt een e-mail naar het vermelde wedstrijd e-mail adres met duidelijk uw Naam,  
     Vn, nummer editie,  geschat gewicht (bij e-mail geldt de datum van uw e-mail) ! 
3° U stuurt het volledig ingevuld antwoordstrookje op naar de secretaris per post. 
 
Einde inzendingen uiterlijk in het bezit van de organisatie :  
 
Verschijning Editie 1 ( december 2021) è  inzending antwoord vóór 01 april 2022. 
Verschijning Editie 2 ( april 2022)  è  inzending antwoord vóór 01 augustus 2022. 
Verschijning Editie 3 ( augustus 2022)  è  inzending antwoord vóór 01 december 2022. 
 
Lees duidelijk bovenvermelde mogelijkheden en let op de gevraagde details !!  
 
Er wordt een datum gevraagd, waarom ? 
Bedoeling is dat de termijnen gerespecteerd worden voor het indienen van ‘het geschatte 
gewicht’ voor ieder object zodat iedereen gelijke kansen krijgt. 
Het kan niet zijn dat U 3 boekjes afwacht en dan plots opdaagt met 3 antwoorden. 
Na ontvangst van het clubblad heeft iedereen dus ruim 3 maanden de tijd om het gewicht 
in te schatten en dit mede te delen. De uiterste einddatum van indiening van elk object 
zal ook afgedrukt worden in het respectievelijke clubblad. 
We zullen gedisciplineerd en streng te werk gaan.  
 

De ring kan enkel gewonnen worden door: 
3* volledig deel te nemen en 3x een antwoord in te dienen ! 

 
Volhouden tot het einde dus, 1 x indienen voor 3 objecten = niet geldig op het einde. 
Elk lid kan maar 1 “ geldig ” antwoord indienen per object per verschijning. (dient je er 
per ongeluk toch 2 in, zal er willekeurig 1 antwoord slechts geldig zijn per object). 
 
Er worden géén afzonderlijk tussentijdse editiewinnaars meegedeeld in het clubblad. 
Na afsluiting, einddatum wordt gepubliceerd in het verschijnen van editie 3 ( clubblad augustus 
2022) van de volledige wedstrijd zal de “commissaris” controle doen van de ingediende 
antwoorden en de winnaar uitroepen. 
De winnaar is de deelnemer die het DICHTST het totaal GEZAMELIJK gewicht (uw 3 
ingediende gewichten worden opgeteld) benadert van de 3 objecten. 
Het doel van deze, over termijn gespreide, wedstrijd is beweging naar ons clublokaal te 
genereren, of, mocht dit alsnog niet mogelijk zijn vanwege verschillende oorzaken 
(corona maatregelen, vakantie, ziekte, etc.) interactief deel te nemen via ons clubblad. 
                                                         
Als nieuwe boetiek beheerder wens ik bij deze jullie een aangename kennismaking en 
hoop uiteraard op een TALRIJKE deelname aan deze wedstrijd ! 
 
Succes mannen. 
 

Mvg,  
Didier Borny 



 
 

AN
PC

V 
O

os
te

nd
e  

26 
 

  



 
 

AN
PC

V 
O

os
te

nd
e  

27 
 

Stad Oostende nodigt ons allen uit op : 
 
Donderdag 11 november 2021 : Herdenking Wapenstilstand  WO I. 
 
       Programma:  09.45 Hr. Verzameling aan de kerk St.Petrus en Paulus. 
                  10.00 Hr. Eucharistie viering. 
                  11.00 Hr. Groet aan de Geallieerde vaandels 
                  11.15 Hr. Optocht naar het stedelijk monument. 
                  11.20 Hr. Optocht naar het stadhuis. Onder voorbehoud. 
                  11.45 Hr. Ontvangst op het stadhuis. Onder voorbehoud. 
Clublokaal is open vanaf 09.00 hr. Dit eveneens onder voorbehoud !!! 
 
Maandag 15 november 2021 : Koningsdag 
 
     Programma : 10.45 Hr. Verzameling aan het Atheneum -Rogierlaan 
                 11.00 Hr. Bloemenhulde aan het monument Z.M. Koning Leopold I 
  11.30 Hr. Te Deum in kerk St. Petrus en Paulus. 
    
Clublokaal is open vanaf 09.30 hr. Dit eveneens onder voorbehoud !!! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Info : Deze info wordt nu reeds meegegeven gezien de volgende editie van ons clubblad 
nr. 3/2021 pas op het einde van december 2021 zal verschijnen.   
 
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ANPCV Oostende. 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in het clublokaal te Oostende,  
Dr. L. Colenstraat op 5 december 2021.  
De effectieve  leden kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op  
de agenda laten plaatsen. Uiterlijk vóór 5 november 2021 (1 kalendermaand) 
dienen deze punten schriftelijk bezorgd te worden aan de Secretaris Jan Bostyn. 
Tevens zijn de bestuursfuncties ( VZ-SEC-PM) jaarlijks herkiesbaar. Kandidaten kunnen 
hun kandidatuur, schriftelijk vóór 1 november 2021 bij de secretaris indienen. 
Sympathisanten en Cadetten zijn uiteraard welkom aan deze vergadering doch hebben 
geen inspraak noch stemrecht. 
 
Er is deze dag mogelijkheid tot betaling van het lidgeld 2022 tot Hr. 10.45. 
 

Timing :   Hr. 10.00 opening van de lokalen voor de deelnemers aan de A.V.    
                Hr. 11.00 stipt opening van de Algemene Vergadering. 
         Agenda :  Onthaal en woord Voorzitter / Secretaris. 
                        Jaaroverzicht 2020 -2021. 
                        Controle v/d rekenkundige commissarissen. 
                        Financieel 2020 - 2021 & verslag van de Penningmeester. 
                        Te behandelen toegestuurde punten van algemeen belang. 
                        Visie en toelichting 2022. 
                        Verkiezing / aanstelling bestuursleden 2022.        
                        Hr. 12.30 einde Algemene Vergadering.            
           

We hopen alle leden op de Algemene Vergadering te mogen begroeten. 
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INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO 
 
Deze info wordt nu reeds meegegeven gezien de volgende editie van ons clubblad nr. 
3/2021 pas op het einde van december 2021 zal verschijnen.  
 

Indien de Corona maatregelen het toelaten heeft het bestuur en 
de leden van de Paracommando Vriendenkring Oostende – kust 
en Hinterland de eer U en uw partner uit te nodigen op onze 
Nieuwjaarsreceptie van 
                   16  Januari 2022 
 
Graag ontvangen wij U in ons clublokaal, gelegen  
Dr. L. Colenstraat , 8 – 8400 Oostende ( eerste verdieping )             
van 10.30 u  tot 14.00 u 
 
 
 
 



 



 


